
De plechtige uitvaartliturgie, in aanwezigheid van de asurne

waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden

in de parochiekerk van Sint-Mattheus te 9630 Munkzwalm

op  woensdag 17 mei 2023 om 11.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne

op het kerkhof van Sint-Blasius Boekel.

Samenkomst aan de kerk,

gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

De namis zal opgedragen worden in de kerk van Nederzwalm

op zaterdag 1 juli 2023 om 18.00 uur.

Uitvaartzorg De Pauw - Beerlegemsebaan 45 - 9630 Zwalm-Beerlegem - 055/ 499.012

Hij leeft verder in de harten van:

Anne-Marie Devenyns

zijn echtgenote

Isabel Torrekens

Didier en Catherine De Paemelaere – Torrekens

Michaël en Lies Torrekens – Ebo

zijn kinderen

Warre De Paemelaere

Lotte De Paemelaere

zijn kleinkinderen:

zijn oogappels

Arnold en Jeannine Torrekens – Godfroid, kinderen en kleinkinderen

Danny (+) en Gertrude De Brabanter – Torrekens, kinderen en

kleinkind

Marc (+) en Godelieve De Cubber – Torrekens

André en Maria Vander Stockt – Torrekens, kinderen en

kleinkinderen

Antoine Devenyns

zijn broer, zussen, schoonzus en schoonbroers

De families Torrekens – Van Heghe en Devenyns – De Weireld

Bijzondere dank aan

dokter Carmen Van haecke

zijn thuisverpleging Fanny, Hans, Anneleen en Bernadette

zijn kinesist Stefan

U kan Daniël een laatste groet brengen in het funerarium De Pauw

op maandag  tussen 16.00 en 18.00 uur of na afspraak.

Gedenk zijn ziel in een vroom gebed.

condoleren www.depauwzwalm.be

Degenen die ik liefheb verlaat ik,

om degenen die ik liefhad, terug te vinden

de heer

Daniël Torrekens
echtgenoot van mevrouw Anne-Marie Devenyns

geboren te Appelterre op 8 maart 1946

en thuis rustig in familiale kring overleden

te Zwalm, Sint-Blasius-Boekel op 11 mei 2023,

gesterkt door zijn geloof.

Een mens om van te houden.



ontwerp en druk - De Pauw Beerlegem - 055/ 49 90 12

Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf

’t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,

je zegt “ik ben wat moe”

maar op een keer dan ben je

aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans


